BISDOM
ROTTERDAM

Aan: Vrijwilligers in de parochies en caritasinstellingen

Betreft: Impulsbijeenkomst “vrijwilliger in een missionerende kerk”
Rotterdam, 19 september 2025

Bij de impulsdag voor parochiéle vrijwilligers onder de titel ‘Met hart en ziel vrijwilliger in de
kerk’ bekeken wij het vrijwilligerswerk primair vanuit de eigen (gelovige) motivatie van de
vrijwilliger. Dit jaar hebben we een andere invalshoek: de rol van vrijwilligers bij de
verkondiging van het Evangelie door parochies, ook wel missionering genoemd.

Onze vorige Paus Franciscus schreef ons “Krachtens het ontvangen doopsel is ieder lid van het
Volk van God missionaire leerling geworden (vgl. Mat. 28,19). ledere gedoopte wat zijn functie in
de kerk en het niveau van de vorming in het geloof ook is, is een actief subject van
evangelisatie.” De paus zegt ons - in navolging van de evangelist Mattheus - dat wij
missionaire leerlingen zijn. Dat geldt niet enkel voor de ambtsdragers en religieuzen, maar
voor iedereen die gedoopt is en dus ook voor iedere vrijwilliger in de kerk. Zodra we geraakt
zijn door het vuur van zijn Geest, zijn we geroepen en uitgenodigd om ons geloof uit te dragen.
Dit doet u o.a. door een steentje bij te dragen aan de opbouw van de parochie.

Op deze bijeenkomst staan we stil bij de missionaire opdracht van de Kerk in de wereld, hoe

dat gestalte krijgt vanuit parochies en wat dat betekent voor de inzet van vrijwilligers.

Als vrijwilliger helpt u actief mee bij een van de vele taken die er zijn in de parochie en maakt
u het mee mogelijk dat in de parochie het evangelie wordt verkondigd in woord en daad. Wat
betekent het om juist in deze organisatie vrijwilliger te zijn?

Daarover gaat deze bijeenkomst. Onder meer de volgende thema’s komen aan bod:

* De Kerk in navolging van Jezus de Christus

* ledere gelovigen geroepen om missionaris te zijn

* De parochie als gemeenschap van geroepenen

* Vrijwilligers als bouwstenen van de parochie

* Hoe blijft het vuur bij u als vrijwilligers brandend?

Op de achterzijde van deze bladzijde treft u de praktische details en het programma voor
deze avond aan.

Met vriendelijke groet,

Hein Steneker, medewerker kerkopbouw bisdom
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Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor allen die vrijwilligerswerk doen of betrokken zijn bij het
vrijwilligerswerk in een parochie en zij die overwegen vrijwilligerswerk te gaan doen in een
parochie.

Datum en tijd
Dinsdag 28 oktober
18.30 - 22.00 uur

Locatie
Willibrordushuis
Hoofdstraat 27, Hillegom

Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst is noodzakelijk i.v.m. de organisatie. Mail naar
e-mailadres ltcatechese@rkwb.nl

Programma 28 oktober 2025

18.30 uur Binnenkomst met koffie en thee

19.00 uur Opening door Hein Steneker

19.10 uur Korte kennismakingsronde,

19.15 uur Gesprek aan de hand van enkele stellingen.

Een missionerende kerk, wat verstaan we daaronder en hoe krijgt dit gestalte
vanuit parochie?

19.30uur Theorie door Hein Steneker
19.45 uur Vragen en reacties van deelnemers

Missionaire kerk vraagt om (missionaire) vrijwilligers

20.00 uur Inleiding Hein Steneker
20.10 uur Deelnemers plaatsen hun vrijwilligerswerk op het missionaire speelveld
20.15 uur Gesprek

20.25 uur koffiepauze
Hoe houden we het vuur brandend?

20.40 uur Inleiding Hein Steneker
20.50 uur Vragen en opmerkingen

Wat kan een vrijwilliger van de parochie verwachten en zelf inbrengen?

20.55 uur Uiteen in workshops
21.25 uur Presentatie workshops
21.50 uur Afsluiting Hein Steneker

22.00 uur Afsluiting
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