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Voor het kerkelijk leven in de parochies van het  
bisdom Rotterdam worden nieuwe priesters en  
diakens opgeleid via centrum Vronesteyn.  
Wilt u met Kerstmis hun opleiding steunen?
 
Priesters en diakens zetten zich in voor het  
sacramentele leven, voor de verkondiging en zijn  
voortrekkers in caritas en diaconie. Zo kunnen  
wij samen vanuit ons geloof steeds opnieuw hoop  
ontvangen en doorgeven aan de mensen die God  
op onze weg brengt.
 
Maak uw gift over via IBAN NL29 INGB 0000 3656 73
t.n.v. Centrum Vronesteyn of scan de QR-code
met uw telefoon.

Geef de 
hoop door

Steun  
Vronesteyn

https://payment-links.mollie.com/nl/payment/JdfZwODjh07MBX2GNK33Y/pay-variable


 W.P.L. Broeders, rector
staf & studenten Vronesteyn

 + J. van den Hende, bisschop
bisdomstaf & bisdommedewerkers

The Gospel tells us that Jesus “came to his own”  
(cf. Jn 1:11). Those words refer to us, for the Lord does not 
treat us as strangers but as a possession that he watches 
over and cherishes. He treats us truly as “his own”. […] 
Jesus came to meet us, bridging all distances; he became 
as close to us as the simplest, everyday realities of our 
lives. Indeed, he has another name, “Emmanuel”, which 
means “God with us”, God as part of our lives, God as 
living in our midst.
 
Pope Francis, encyclical “Dilexit nos” (34)
 
Het Evangelie vertelt ons dat Jezus “in het zijne kwam” 
(Johannes 1, 11). Deze woorden hebben betrekking op 
ons, want de Heer behandelt ons niet als vreemdelingen, 
maar als een bezit waarover Hij waakt en dat Hij  
koestert. Hij behandelt ons werkelijk als “de zijnen”. […] 
Jezus kwam ons tegemoet en overbrugde alle afstanden; 
Hij is dichtbij ons gekomen als de eenvoudigste,  
alledaagse werkelijkheden van ons leven. Hij heeft een 
andere naam, “Emmanuel”, wat “God met ons” betekent, 
God als deel van onze levens, God levend in ons midden.
 
Paus Franciscus, encycliek “Dilexit nos” (34)

Optamus vobis felicem festum Nativitatis Christi et no-
vum annum cum bonis fructibus verae reconciliationis 
et visibilis pacis. Wij wensen u een zalig geboortefeest 
van Christus en een nieuw jaar met de goede vruchten 
van ware verzoening en zichtbare vrede. 


