
Hoopvol
gebed

“Het is een goed gebruik om mensen 
die op pelgrimstocht gaan 

te vragen voor je te bidden.”
Bisschop Van den Hende

Scan de QR-code als je een gift wilt doen.

Intentiekaart Heilig Jaar 2025www.bisdomrotterdam.nl

N
iet of plak de kaart hier dicht

https://payment-links.mollie.com/nl/payment/BWv4KPTwitNGPN8aSpxqP/pay-variable


We mogen bidden tot God voor anderen en voor onszelf.
Je kunt bidden uit dankbaarheid, je kunt bidden om kracht bij tegenslag. 

Bij onenigheid kan het gebed vergevingsgezindheid en verzoening brengen. 
Bij ziekte levenskracht. En je kunt bidden voor dierbare overledenen als 

teken van verbondenheid en ons geloof in de verrijzenis.

In 2025 worden we opgeroepen om pelgrims van hoop te zijn. 
“Laat de hoop u blij maken”, schrijft de apostel Paulus en hij roept op om 

bij moeilijkheden te volharden in gebed (Romeinen 12, 12).

Schrijf op waarvoor je wil bidden en geef je gebed mee naar de chrismamis 
(16 april). Dan worden in de kathedraal in Rotterdam alle gebedskaarten 
ingezameld vanuit parochies, instellingen en religieuze communiteiten 

in het bisdom Rotterdam. Vandaaruit worden ze meegenomen op de 
landelijke bedevaart naar Rome om een plek te krijgen bij 

de eucharistievieringen in het gezamenlijk gebed. 

Waarvoor wil je bidden?Verbonden in hoopvol gebed


