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Ontvangen inzendingen 
 
• Van 13 parochies zijn inzendingen ontvangen. Deze parochies hadden samen 22 bijeenkomsten 

georganiseerd. Van twee parochies weten we niet hoeveel mensen aan de bijeenkomsten 
deelnamen. In de 11 andere parochies hebben samen 226 mensen deelgenomen. Hiervan 
behoorden 48 deelnemers tot de Engelstalige locatie Rotterdam van de diocesane 
studentenparochie. 

• Verder is een inzending ontvangen van een bovenparochiële catechesegroep die één 
bijeenkomst hield met 21 mensen. 

• Ook kwamen 40 jongeren bijeen in een diocesane jongerenbijeenkomst Tour of Faith met 
bisschop Van den Hende. 

• De priesterraad van het bisdom Rotterdam (12 personen) sprak over de thematiek in een 
bijeenkomst. 

• Van één persoon werd een individuele inzending ontvangen. 
• In totaal is de synthese dus gebaseerd op gesprekken in 25 bijeenkomsten die in het bisdom 

zijn gehouden met de inbreng van meer dan 300 deelnemers. Van dit aantal behoorde 29% tot 
de jongeren (88 deelnemers). 

 
 
Thema 1 - Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn 
 
• Dit thema is in een minderheid van de inzendingen gekozen als gespreksonderwerp. 
• In de inzendingen van de jongeren werd het thema juist wel als gespreksonderwerp gekozen. 
• Het meest wordt gesproken over de gewenste verbinding tussen het doopsel en de 

geloofsgemeenschap. Die verbinding komt op drie manieren ter sprake: (1) Men beleeft het als 
jammer wanneer het doopsel in een aparte viering wordt toegediend en heeft voorkeur voor 
het gedoopt worden in een gezamenlijke viering van de geloofsgemeenschap. Dat is 
inspirerend voor de hele gemeenschap en verhoogt het bewustzijn van haar christelijke 
identiteit en unieke bijdrage aan de maatschappij én het geeft aan de gedoopte of - bij een 
kinderdoop - aan het gezin met de gedoopte direct aan dat doopsel en geloofsgemeenschap 
bij elkaar horen. (2) In veel gesprekken komt de vraag hoe mensen die gedoopt worden 
betrokken kunnen blijven bij de gemeenschap. (3) Meerdere keren wordt genoemd dat wie 
gedoopt wordt, toetreedt tot de gemeenschap van gelovigen van de Wereldkerk met vele 
nationaliteiten, die zowel wereldwijd als in de eigen omgeving te vinden zijn. 

• Ook wordt gesproken over de vraag of het doopsel en het lid van de Kerk worden als een 
automatisme wordt beleefd of als iets dat ook een levensopdracht is om actief vorm te geven. 
Mensen verschillen hierin. In meerdere gesprekken wordt benoemd dat de keuze van 
volwassenen om gedoopt te worden geen automatisme is en daarom indruk maakt en 
inspirerend is.  

• In meerdere gespreksverslagen komt aan de orde dat het ontvangen van het doopsel niet 
alleen een moment is, maar ook een stap op een langere weg. Daarbij wordt opgemerkt dat 
het organiseren van en deelnemen aan ontmoetingen en voortgaande geloofsvorming 
noodzakelijk zijn om deze weg vorm te geven. 

• Aanvullend hierbij is in de priesterraad opgemerkt dat het doopsel dus niet een eindpunt is, 
bijvoorbeeld van een catechesetraject, maar juist ook een begin. Met het doopsel wordt de 
gedoopte een nieuwe mens, wat ook in het persoonlijke leven duidelijk mag worden. 

 

Thema 2 - Vorming in een missionaire Kerk 
 
• Dit thema is in een minderheid van de inzendingen gekozen als gespreksonderwerp. 
• Het missionair zijn van de Kerk is overigens in veel inzendingen meegenomen onder het thema 

van de verwelkomende Kerk.  
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• De internationale deelnemers aan de gesprekken noemen het opvallend dat anders dan in hun 
landen van herkomst de Kerk in Nederland zich in een minderheidspositie bevindt. Daarmee 
beleven sommigen zich als missionarissen in dit land. 

• In de ingezonden verslagen over dit thema komt vrijwel altijd voor dat mensen zich afvragen 
hoe zij de aantrekkelijkheid van het geloof kunnen doorgeven aan anderen. Daarbij worden 
twee groepen mensen genoemd: (1) Mensen in de wijk rondom de kerk of in de bredere 
samenleving. Zo wordt vanuit één gesprek genoemd dat het waardevol kan zijn om de 
geloofsinspiratie die hoort bij seculier geworden feestdagen te benoemen. In een ander 
gesprek wordt als verwoording gebruikt dat het belangrijk is om 'het gesprek met de wereld' 
aan te gaan. (2) Jongeren van de volgende generatie. In de gesprekken wordt soms 
teleurstelling uitgesproken, waar het niet is gelukt om de volgende generatie vast te houden in 
de geloofsgemeenschap. Als vraag in een van de gesprekken wordt genoemd hoe je ervoor zou 
kunnen zorgen dat jongeren die na een voorbereidingstraject het vormsel hebben ontvangen 
daarna betrokken blijven bij de geloofsgemeenschap.  

• Net als bij het thema over het doopsel wordt ook bij dit thema genoemd dat de 
verbondenheid met gelovigen van vele culturen belangrijk is. Deze interne verbondenheid 
tussen gelovigen kan een waardevolle eigenschap zijn als geprobeerd wordt een brug te slaan 
naar mensen die (nog) niet verbonden zijn met de Kerk.  

• In een parochie wordt als invulling van de missionaire Kerk een aantal diaconale activiteiten 
genoemd, zoals taallessen voor vluchtelingen, maaltijden voor vluchtelingen of voor mensen 
die contact hebben met het straatpastoraat. 

 
 
Thema 3 - Deelname aan een verwelkomende Kerk 
 
• Dit thema is in bijna alle inzendingen gekozen als gespreksonderwerp. Mensen zijn, blijkens de 

inzendingen, écht met dit onderwerp bezig. 
• In meerdere inzendingen wordt genoemd dat mensen een thuisgevoel ervaren in de 

geloofsgemeenschap. Een van de inzendingen verwoordt dit als volgt: 'Zij die zichzelf 
parochianen noemen voelen zich zeer welkom in de kerk'.  

• Dit sluit aan bij de gedachtewisselingen in de gesprekken hoe mensen een gevoel van 'ik ben 
welkom' kunnen krijgen als ze het kerkgebouw binnengaan. Heel praktische oplossingen 
worden door de parochies gehanteerd: vrijwilligers bij de deur die welkom heten, een tafeltje 
bij de ingang met informatie en iemand die de binnenkomende mensen groet, na afloop koffie 
drinken om anderen te kunnen ontmoeten. Dit om te voorkomen dat, zoals meerdere 
inzendingen aangeven, 'het niet uit lijkt te maken' of iemand aan een viering deelneemt.  

• Overigens wordt ook in enkele inzendingen aangegeven dat in het deelnemen aan de viering 
zélf het verwelkomende kerkzijn te beleven kan zijn. 

• Bij het spreken over een verwelkomende Kerk worden onderwerpen genoemd die ook bij het 
missionair zijn van de Kerk zouden kunnen zijn besproken: Mensen vragen zich af of de 
geloofsgemeenschappen voldoende naar buiten treden met de waarde van het geloof. Een 
inzending verwoord dit als volgt: 'De schatten van de katholieke gemeenschap en het 
katholieke geloof zouden we ... als een licht op de kandelaar moeten laten schijnen op een 
manier die herkenbaar is voor een breder gehoor van alle leeftijden'. Voorgesteld wordt in 
enkele andere inzendingen om laagdrempelige activiteiten te organiseren voor de wijk zodat 
mensen ontdekken dat zij in de geloofsgemeenschap welkom zijn. 

• In bijna de helft van de inzendingen wordt genoemd dat mensen het multicultureel zijn van de 
geloofsgemeenschap als waardevol beleven. Dat meerdere culturen in de geloofsgemeenschap 
aanwezig zijn is iets 'om van te genieten' en is 'een verrijking'. In de inzending vanuit een van 
de parochies wordt het als waardevol benoemd dat het pastoraal team uit mensen vanuit 
verschillende culturen bestaat. In een inzending vanuit een andere parochie wordt genoemd 
dat bij een multicultureel pastoraal team aansluitingsproblemen tussen voorganger en 
gemeenschap rondom taal en cultuur aandacht verdienen. 

• In een meerderheid van de inzendingen wordt onder het kopje 'verwelkomende Kerk' genoemd 
dat men de overtuiging heeft, dat mensen uit de lhbtiq+ gemeenschap en mensen die met 
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echtscheiding te maken hebben zich minder welkom voelen in de Kerk. Die ervaring dat 
anderen niet welkom zijn geeft, aldus een van de inzendingen, gevoel van verdriet en, zo 
meldt een andere inzending, een gevoel van belemmering om vrijuit en positief, en daarmee 
missionair, over de eigen geloofsbeleving te kunnen spreken met anderen. 

 
 
Thema 4 - Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk 
 
• Dit thema is in bijna alle inzendingen gekozen als gespreksonderwerp. In de verslagen wordt 

duidelijk dat de gesprekken over dit thema nogal eens met veel emotie zijn verlopen.  
• In een meerderheid van de inzendingen blijkt de huidige burgerlijke samenleving als 

referentiepunt te worden genomen in het spreken over het thema. In de meeste verslagen 
volgt een aanbeveling. Zo staat bijvoorbeeld in een van de verslagen: 'Algemeen wordt gevoeld 
dat de positie van de vrouw in het huidig tijdsbestek tekort wordt gedaan' en in een ander 
verslag: 'Vrouwen zouden volledig mee moeten kunnen doen in alle functies in de Kerk zodat 
we alle talenten benutten'. 

• Naast het belang voor het missionair zijn van de Kerk om ieders talenten in te zetten wordt in 
de gesprekken ook genoemd dat vrouwen pijn en verdriet voelen door ervaren belemmeringen 
om hun talenten in te zetten. 

• In vier van de inzendingen wordt concreet gevraagd om het diaconaat open te stellen voor 
vrouwen. 

• In een meerderheid van de inzendingen wordt benoemd dat vrouwen het grootste deel van de 
vrijwilligersfuncties in de geloofsgemeenschappen invullen. Ook wordt in een aantal 
inzendingen genoemd dat vrouwen een belangrijke rol spelen in de geloofsvorming van nieuwe 
generaties. In de inzendingen vanuit internationale gemeenschappen wordt aangegeven dat in 
landen buiten West-Europa vrouwen nogal eens een belangrijke taak hebben in de Kerk, 
bijvoorbeeld als catechist. 

 
 
Andere ingezonden thema's 
 
Kerk als veilige ruimte 
 
• In een van de parochies werd in een bijeenkomst als gespreksthema 'Kerk als veilige ruimte' 

gekozen, onder verwijzing naar de gespreksnotitie voor rondetafelgesprekken van het Netwerk 
Katholieke Vrouwen.  

• Het verslag van deze bijeenkomst geeft blijk van een diepgaande en bewogen ontmoeting. 
Gespreksdeelnemers waren geraakt door de ervaring dat de kerk geen veilige plek voor 
iedereen blijkt te zijn.  

• In het gesprek werd onder meer benoemd dat veiligheid wordt beleefd, als het mogelijk is om 
jezelf te zijn. 

 
 
Celibaat als facultatief 
 
• In inzendingen vanuit twee parochies werd als aanbeveling meegegeven dat het celibaat 

facultatief zou moeten worden.  
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