
‘God hield  
mij vast’
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Marianne Trustfull (64)
Woont in: Spijkenisse
Is: lector en nam deel aan de Romebedevaart

e bedevaart naar Rome was in één woord fantastisch. 
Ongeveer 25 jaar geleden ben ik met mijn kinderen 
naar Rome geweest. Nu was het de kers op de taart, 

omdat het een bedevaart samen met andere gelovigen was, 
in het Jubeljaar en onder begeleiding. Echt een ‘once in a 
lifetime’ ervaring. Toen ik door de heilige deur van de Sint 
Pieter ging voelde ik dat in mijn lichaam en ziel. Het was een 
soort thuiskomen, de nabijheid van God ervaren.

Welke bijbel heeft u?
Bij mijn vormsel heb ik een bijbel gekregen en toen ik 
trouwde. Ik heb een Surinaamse bijbel gekregen van mijn 
moeder en ook een van mijn oma. Als kind ging ik altijd met 
haar naar de kerk in Paramaribo, elke dinsdag. Inmiddels 
heb ik ook een bijbel zelf gekocht. Het is de Nieuwe Bijbel-
vertaling uit 2021. Ik heb hem gekocht in een periode van 
herstel van een burn-out. Ik werk helaas niet meer, want  
ik ben volledig afgekeurd na die burn-out die ik kreeg door 
veel te hard werken. Ik was beleidsmedewerker WMO  
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) bij de gemeente.

Ik ben heel boos geweest op God, maar ik heb met zijn genade 
en door veel bidden de liefde weer kunnen vinden elke dag.  
Ik ben blij dat ik uiteindelijk heb kunnen accepteren dat ik niet 
meer op dat niveau en in dat tempo kan werken. In de tijd dat 
ik boos op Hem was, wist ik: Hij houdt me vast. En Hij heeft 
me gebracht op het punt dat ik weer dingen kan doen. Ik heb 
nooit het gevoel gehad dat Hij me de rug had toegekeerd.  
In die tijd ben ik een keer zomaar op de bonnefooi naar 
Bonaire gegaan. Daar heb ik beseft, tijdens wandelingen en 
ook door een ontmoeting met zomaar iemand op het strand 
die met me praatte, dat ik kon gaan en staan waar ik wilde, 
maar dat Hij me niet in de steek zou laten.

Ik put geloof uit het feit dat God voor ons allemaal zorgt. 
Ik bid elke ochtend. Ik dank God dat ik mijn ogen weer 
mag openen, dat het goed met me gaat en dat ik weer een 

dag samen met anderen op pad mag onder zijn genadige 
begeleiding. ’s Avonds dank ik Hem voor wat we hebben 
gedaan en voor de dingen die zijn gelukt.

Wanneer leest u de bijbel?
Wat de bijbel mij vooral leert is: heb je naaste lief. Ik ben 
lector in de kerk, heb de Alpha cursus gedaan en ik krijg elke 
ochtend via een mailabonnement een stukje bijbeltekst met 
uitleg. Voor iedereen heeft de bijbel een boodschap. Wanneer 
ik op zondag in de kerk zit, ervaar ik soms heel sterk: dit 
gaat over mij. Daar put ik kracht en steun uit, zodat ik weer 
vooruit kan. Dat heb ik vooral sterk ervaren toen het door de 
burn-out nog niet goed met me ging en de lezingen spraken 
over geduld hebben: weten dat niet alles van het ene op het 
andere moment gaat, maar dat we God de tijd en de ruimte 
moeten geven om in ons door te werken. God laat ons zien 
wie we zijn en wat we moeten doen.  
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