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Diocesaan startmoment Kerkbalans, H. Maria Magdalenakerk in Maasland, 14 januari 2023

Ik mag het woord tot u richten. In een moderne tijd moet dat niet al te lang duren, dus ik
hou het kort. Als je in deze kerk binnenkomt, zie je meteen de drie grote ramen in het
priesterkoor. Het meest linkse raam laat zien dat God bij ons wil zijn. De engel Gabriél
vertelt aan Maria dat ze de moeder van Jezus mag worden. En zij zegt: mij geschiede naar
uw woord. In het midden zie je Jezus, die is gestorven aan het kruis, maar opgestaan uit de
dood. Op dat raam ontmoet Hij Maria Magdalena, de patrones van deze kerk. Zij die als
eerste de Heer ziet na zijn verrijzenis en het graf leeg vindt. Ze gaat meteen naar de
anderen om te vertellen wat ze gezien heeft en het geloof te delen: Jezus leeft. En dan het
meest rechtse raam. We zien daar het feest van Pinksteren. Met het vuur en de kracht van
de Heilige Geest die alle aanwezigen bezielt met geloof en liefde en hoop.

Kerkbalans is volgens mij niet denkbaar zonder deze drie gebeurtenissen: dat God van ons
houdt en mens wordt, dat Maria Magdalena haar geloof deelt met de andere apostelen, en
dat de kracht van de Geest aan ons gegeven wordt. Ook vandaag is het niet
vanzelfsprekend dat we Kerk zijn. Hoeveel instituties zijn er al niet in de loop van de
geschiedenis gekomen en verdwenen, ontstaan en weer onzichtbaar geworden? Als Kerk
mogen we er nog steeds zijn wereldwijd, omdat de kracht van de Geest ons gegeven wordt,
waardoor we steeds weer op alle plaatsen inspiratie en de kracht ontvangen om de weg
van het evangelie te gaan. Ik beschouw het ook als een teken van de werking van de Geest,
dat op dit moment veel mensen nog steeds enthousiast zijn. Dat mogen dan in onze Kerk
momenteel voornamelijk ouderen zijn, maar je ontmoet ook veel jongeren. Over twee
weken bijvoorbeeld weer op de landelijke bijeenkomst voor jongeren, de WJD@Home op
Ameland en de komende zomer in Portugal met honderdduizenden jongeren uit de hele
wereld. We moeten misschien ook wel wat groter denken om werkelijk te zien dat Gods
Geest niet alleen voor ons bisdom is, niet alleen voor West-Europa, maar voor de hele Kerk
wereldwijd.

Ik ben blij dat we ook dit jaar de actie Kerkbalans houden. Het is een teken dat we verder
willen gaan met de Kerk van morgen die vandaag leeft en al lang geleden begonnen is op
initiatief van de Heer. Ik weet dat veel vrijwilligers zich inzetten om de actie Kerkbalans
mogelijk te maken. Er is wel enige moed voor nodig. En dan bedoel ik niet zozeer het
vouwen van enveloppen en het tellen van de folders, hoewel ook dat natuurlijk motivatie
en energie vraagt. Maar dat je naar mensen toe gaat, dat je misschien zelfs aanbelt of
mensen ontmoet en zegt: zou u iets willen geven voor de Kerk van morgen? Dan komt het
er vaak op aan dat we ons eigen gelovig enthousiasme met elkaar delen, zoals Maria
Magdalena haar geloof deelde met de apostelen, in de kracht van de Geest die daarvoor
nodig is.

Ik wil graag alle vrijwilligers die op weg gaan voor de actie Kerkbalans enorm bedanken,
maar ze ook bemoedigen en zeggen: je doet het niet alleen uit eigen kracht, maar allereerst
met de kracht van de Heilige Geest die ons gegeven is, steeds opnieuw. Ook binnenkort als
we hier weer het vormsel mogen vieren in deze kerk. Ook dan weten we dat heel direct
Gods Geest voor de jonge generatie beschikbaar is als gave en als enthousiasmerende
kracht.



We kunnen niet alleen lokaal denken, al begint het wel lokaal, want als je het alleen maar
aan het grote geheel overlaat, komt er niks tot stand. Maar als je alleen in je kleine
parochiekern blijft, zijn de visie en de focus ook te gering. Het is een wisselwerking. Dat
wordt met Kerkbalans ook zichtbaar. Je gaat op pad in je eigen parochiekern, je gaat op
pad met het enthousiaste van de Geest, en je weet dat op andere plaatsen ook mensen
met diezelfde Geest weer aan de slag gaan voor de actie Kerkbalans. Balans betekent: ter
plaatse in ons bisdom en in het grote geheel van de Kerk. Het betekent: ter plaatse en in
het geheel van de parochie. Als we dat vergeten, zijn we vaak al bezig met de krimp te
accepteren.

Ik dank nu alvast alle vrijwilligers. En ik zal de komende weken bidden dat het
enthousiasme dat we krijgen van elkaar en van de Heilige Geest werkelijk mag meehelpen
om de actie Kerkbalans dit jaar weer op alle plaatsen zichtbaar te maken. Alleen al in ons
bisdom gebeurt dat in meer dan 160 locaties. Daarbij moeten we ook elkaar in de gaten
houden. Het gaat niet alleen om de stand en het resultaat ter plaatse, maar ook wat je
daarmee met elkaar kunt realiseren in de Kerk wereldwijd.

Mogen wij de actie Kerkbalans zien als een actie vanuit ons geloof, met de kracht van de
Heilige Geest om te delen wat we ontvangen hebben. En met het vertrouwen dat heel veel
mensen er baat bij hebben om ook in die rijkdom te delen. Ik dank u hier aanwezig en in u
dank ik alle mensen die op veel plaatsen weer de moed hebben om op weg te gaan, om
bijdrages te vragen en zo als parochies ook in dit opzicht in balans te blijven of misschien
wel opnieuw te komen.



